
Latinistendag - 31 januari 2014 

Nijmegen, Erasmusgebouw, tweede verdieping, zaal 12 (E 2.12) 

 

10.15-11.00 Ontvangst met koffie 

 

11.00-11.45 David Stienaers (VU): "Wie niet weg is, is gezien". Zichtbare en 

onzichtbare vertellers in Caesar, Sallustius en Tacitus 

 

11.45. 12.30 Pieter van den Broek (UvA): Spiegelverhalen in Flavische epiek 

 

12.30-14.00 Lunch  

 

14.00-14.45  Jörn Soerink (Groningen): Topothesia en -graphia: Romeinse 

dichters in Griekenland (en andersom) 

 

14.45-15.30 Christoph Pieper (Leiden): Menenius Agrippa als voorbeeld van de 

welsprekendheid - of toch niet? 

 

15.30-16.00 Pauze 

 

16.00-16.45 Roald Dijkstra (Nijmegen): De kracht van literatuur: Paulinus, 

Paulus en de postbode  

 

16.45-18.00 Borrel in Cultuur Café 

 

  

 


